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PANAMAPANAMA
Benieuwd naar de studiereis in

Panama? Lees het reisverslag
van Romie erover!

WIJNKAARTWIJNKAART
EUROPAEUROPA
Kom alles te weten over verschillende
druivensoorten en de lekkerste wijnen
uit ons prachtige Europa met de
overzichtswijnkaart! BITTERBALBITTERBAL

Waarom eten we in Nederland zo
graag een bitterbal bij de borrel?

Lees erover in deze editie!



Lieve lezer,

Je hebt alweer de 5e en daarmee de laatste editie van de Duplomaat van dit
jaar voor je. Een editie waarin we vol vreugde terugkijken op een prachtig
jaar. Een jaar waarin ons verenigingsblad een algehele metamorfose is
ondergaan, van volledig online naar een hybride vorm met ouderwets papier
en een moderne website. Deze laatste editie van dit jaar heeft dan ook een
feestelijk thema: Proost! Want het einde van het collegejaar is in zicht, en dat
betekent dat de vakantie eraan komt. En ook zomerse borrels op het terras,
wellicht met bitterballen en een lekker wijntje. Na het lezen van deze
Duplomaat weet je wellicht waar de wijn die je drinkt vandaan komt, en
waarom wij Nederlanders zo’n fan zijn van de bitterbal die je in je handen
hebt. Ook hebben we het over bier, café De Gele Kanarie in Rotterdam heeft
ons namelijk alle ins en outs van het bierbrouwen toevertrouwd. Daarnaast
vind je in deze editie ook een bedrijfsspecial van Rembrandt Fusies en
Overnames, waarin Luuk Hoogenboom vertelt dat ook zij regelmatig
proosten, zoals wanneer een deal tot een goed einde is gebracht. En hoe zit
het met de beruchte traditie van het ICEN, die veel In Duplo’ers zich eigen
hebben gemaakt? En we zijn benieuwd of jij net zoals 81% van onze leden
ook graag op vakantie naar Panama zou willen gaan? Romie heeft over de
studiereis in Panama een uitgebreid verslag geschreven waar je wellicht nog
wat inspiratie vandaan kunt halen! En waarom vieren wij in Nederland
uitgebreid de verjaardag van onze koning? En tot slot kom je meer te weten
over het aanstaande 110-jarige bestaan van onze Universiteit, die vernoemd
is naar de beroemde Desiderius Erasmus. 

Het is dus weer een volle editie van de Duplomaat die je voor je hebt liggen.
Goed leesvoer wanneer je heerlijk in de zon op je ligbedje aan het zwembad
ligt, of lekker in de tuin zit met een koud drankje in je hand. Waar je deze
Duplomaat ook leest, wij hopen dat je het met veel plezier doet. Daarom:
veel leesplezier toegewenst!

 
Liefs,

De Mediacommissie 22-23
Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie
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Champagne is een drankje dat onlosmakelijk verbonden is met feestelijke
gelegenheden. Of je nu een jubileum, een bruiloft of een afstudeerfeest
hebt, er wordt altijd champagne gedronken wanneer er iets te vieren valt.
Daarnaast is het natuurlijk onlosmakelijk verbonden met klokslag twaalf
uur tijdens oud en nieuw. Maar waarom is champagne eigenlijk zo
populair tijdens feesten? En wat maakt het zo speciaal?

ONTSTAAN
Zoals wellicht bekend is bij jullie,
komt het drankje uit de regio
Champagne in Frankrijk. Alleen een
mousserende wijn uit deze streek, die
gemaakt is volgens de méthode
traditionelle, mag zich de naam
‘champagne’ toe-eigenen. De wijn
wordt mousserend doordat er een
gisting van de wijn in de fles
plaatsvindt. Na de toevoeging van
suiker in de fles, wordt de wijn
bubbelend en is de bekende
champagne een feit. Dit werd
overigens als eerste ontdekt door de
Engelsen, waarna de Fransen dit
gebruik snel overnamen. In eerste
instantie was champagne een meer
roze wijn, maar in de 17e eeuw paste
de Franse monnik Dom Pierre
Pérignon, bekend als naamdrager
van de champagne van het wijnhuis
Moët et Chandon, het
productieproces aan, waardoor het
een heldere witte wijn werd. 

De wijn raakte al snel in heel Europa
bekend en werd steeds vaker
geserveerd aan het hof tijdens
feestelijke gelegenheden. Cham-
pagne werd hierdoor een product
met status dat alleen door adel werd
gedronken. Het drinken van
champagne was een manier om hun
rijkdom te tonen aan de rest van het
volk. 

GEWONE VOLK
Maar wat is dan precies de reden dat
ook de gewone burgers champagne
zijn gaan drinken tijdens bijzondere
gelegenheden? Dit heeft naar alle
waarschijnlijkheid te maken met de
secularisering van de 19e eeuw. Het
geloof kreeg een steeds minder
prominente rol in het dagelijkse leven
en men ging op zoek naar
alternatieven voor de religieuze
rituelen. Men ontkurkte tijdens een
trouwerij een fles champagne in
plaats van zich te laten zegenen door 
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een priester. Champagne was
immers ondertussen een stuk
goedkoper geworden door het hoge
aanbod, maar nog steeds te duur om
op een doodnormale dag te drinken.
De mensen bewaarde het voor
feestelijke gelegenheden. De wijn
wordt vandaag de dag dus niet
alleen meer door adel gedronken,
maar het heeft nog steeds een
prestigieuze status. 

SABREREN
Een fles champagne kun je natuurlijk
gewoon op een normale manier
openen, maar er bestaat ook een
bijzondere manier om dit te doen,
genaamd sabreren. De hals van de
fles wordt hiermee in één beweging
van de fles geslagen door het
gebruiken van een zwaard of degen.
Het gebruik is ontstaan ten tijde van
Napoleon, die zijn overwinningen
altijd vierde door te proosten met
champagne. Om dit te kunnen doen
moet de fles champagne ten eerste
koud genoeg zijn. De ideale
temperatuur bevindt zich rond de zes
graden. Vervolgens dien je je arm te
strekken en je duim in de holte van
de fles met de naad naar boven te
leggen. 

Als laatste zul je het zwaard of sabel
een aantal keer met kracht en
overtuiging langs de naad tegen de
hals moeten schuiven. Als het goed
is zullen de hals en de kurk springen
en is je poging om de fles
champagne te sabreren helemaal
gelukt!

Proost!

Jesper Lucassen | 5



Proost! Het heffen van een glas is
een eeuwenoude traditie die in de
zakenwereld nog steeds veelvuldig
wordt toegepast. Of het nu gaat om
het vieren van een succesvolle deal
of het versterken van de banden met
collega's en zakelijke relaties,
proosten is een belangrijk onder-
deel van de bedrijfscultuur in fusie-
en overnameland. 

Het proosten begon eeuwen
geleden waarschijnlijk als een ritueel
om de goden te eren en te
bedanken voor hun gunsten. Later
werd het een manier om elkaar
geluk en gezondheid toe te wensen,
of om iemand te eren of te prijzen.
Het proosten werd ook gezien als
een teken van vertrouwen en
vriendschap, omdat men ervan
uitging dat de drank niet vergiftigd
was als men samen dronk. Proosten
heeft zodoende verschillende regels
en gebruiken, afhankelijk van de
cultuur en situatie. 

Toen ik als Consultant begon bij
Rembrandt Fusies & Overnames
volgde ik samen met de andere
nieuwe starters een etiquette-
training. Hierin werd nog eens even
fijntjes uitgelegd hoe het “heurt” en
op welke manier je je dient te
gedragen op kantoor maar ook in
het bijzijn van klanten en zakelijke

relaties. Niet geheel tegen onze zin
in mochten we onze lessen direct in
praktijk brengen bij een uitgebreid
etiquettediner bij restaurant Kaag-
man & Kortekaas in Amsterdam.

Ik verwacht bij Rembrandt in een
zakelijke setting nog vaker een toast
te mogen uitbrengen. Het is
namelijk gebruikelijk om na het
succesvol afronden van een deal een
flesje champagne te openen en te
proosten op het voltooien van de
transactie. Het transactieproces is
namelijk een lang traject van vaak
meerdere maanden waarbij zich
geregeld nieuwe feiten en
complexiteiten aandienen. Een deal
naar de eindstreep trekken en
onderweg iedereen aan boord
houden is dan ook geen
vanzelfsprekendheid. Het afronden
van de deal bij wijze van
ondertekening van een koop-
contract bij de notaris wordt als
zodanig (terecht) gevierd met een
toast. 

Niet zelden komt het voor dat
gedurende het overnameproces en
de onderhandelingen er wrijving
ontstaat tussen koper en verkoper
en/of hun adviseurs. Beide partijen
willen vaak het onderste uit de kan
halen, en dan kan er wel eens wat
druk ontstaan. Des te leuker om na
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een succesvolle transactie gezamen-lijk
met de koper, verkoper en de adviseurs
het proces te beklinken met een “closing
dinner” en daar terug te blikken op het
hele verkooptraject. Voor de verkoper
begint vaak een periode waarin hij “zijn
kindje” moet overdragen en afstand
moet gaan nemen van het bedrijf
waaraan hij jarenlang heeft gewerkt;
misschien wordt er zelfs wel een
pensioen ingeluid. Voor de koper begint
het nu pas en is de toekomst juist gevuld
met plannen en ambities. 

Tenslotte heeft Rembrandt Fusies &
Overnames dit jaar zelf ook een reden
om het glas te heffen: het kantoor
bestaat 20 jaar! Om het vierde lustrum
van Rembrandt te vieren gaan we in
oktober van dit jaar met alle collega’s en
hun partners op lustrumreis naar
Marrakesh. Met eerdere bestemmingen
van de lustrumreizen naar Jordanië en
Lapland laat Rembrandt zien dat
successen gevierd mogen worden.
Afgelopen zomer hebben alle collega’s
ook een gelukscadeau gehad. Dit was
een bedrag wat je zelf mocht besteden

aan iets waar je helemaal
gelukkig van wordt. Het was heel
leuk om alle verschillende
ideeën voorbij te zien komen.
Sommige mensen kiezen voor
een belevenis; parachute
springen, weekendje weg met
vrienden, duiken op vakantie,
eten in een sterrenrestaurant.
Anderen kiezen voor een mooi
item voor hun nieuwe huis of
sport; surfplank, wetsuit,
golfclubs. Zo leer je elkaar ook
weer beter kennen.

Lijkt het je leuk om meer te weten
te komen over Rembrandt Fusies
en Overnames, neem dan
contact op met Pauline Terlouw
(pauline.terlouw@rma.nl) of mij
(luuk.hoogenboom@rma.nl) voor
een vrijblijvend koffietje, en wie
weet versterk jij ons team wel in
de toekomst.

Luuk Hoogenboom
Consultant bij Rembrandt
Fusies & Overnames

mailto:pauline.terlouw@rma.nl
mailto:luuk.hoogenboom@rma.nl


Het is alweer een tijdje geleden, maar afgelopen 30 maart was het tijd
voor de dies-borrel van InDuplo bij Grand Café De Dijk. Het was uiteraard
weer enorm gezellig, maar waar komt zo’n dies-borrel nu precies
vandaan?

OORSPRONG
Dies is een afgekorte versie van Dies Natalis. Dit vindt zijn oorsprong uit het
Latijn en betekent geboortedag. In het geval van onze studievereniging
betekent het dus de dag waarop de vereniging is ontstaan, 29 februari. 
2023 is geen schrikkeljaar en bevat geen 29 februari, dus werd het feest ter
ere van het ontstaan van onze mooie studievereniging gevierd op een andere
datum: 30 maart.

30 MAART 2023
Tijdens de dies-borrel werd er weer volop gerecipieerd door een aantal oud-
besturen en alle commissies. Wij als mediacommissie hebben ook mogen
recipiëren en hebben dit gedaan met een lekkere fles ‘Opkickertje’. Wij
vonden het een erg geslaagde avond!
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DE WEEK VAN
T o m  K n o l

Maandag
Maandag heb ik dan ook het grootste deel van de dag
vrijgehouden om mijzelf weer eens te verliezen in de wondere
wereld  van  TikTok,  alsmede  verschillende  andere  nutteloze      

24
april

Ha, ik ben Tom en geniet deze editie van de Duplomaat de eer invulling te
mogen geven aan deze prachtige rubriek. Aangezien ik deze week net de
tentamens van zowel economie als rechten achter de rug had, was dit een
heerlijk weekje vakantie. 

bezigheden te vervullen. ‘s Avonds ben ik
afgereisd naar de Erasmusbrug om daar
een kort Instagram filmpje te maken voor
Nike en AktieSport. Toen ik terugkwam
had mijn vriendin een heerlijke lasagne
bereid die wij in combinatie met een
goedgevuld glas rode wijn hebben
gesavoureerd.

De week van: Tom Knol | 9



Woensdag
Woensdag is de traditie van het nietsdoen vóór twaalf uur
voortgezet. Vervolgens besloot ik toch maar eens koers te
zetten richting de sportschool, waar ik, nadat ik vorig jaar
gestopt ben met waterpolo, mij driemaalweeks bevind in een
poging mijn fysieke conditie niet volledig te verliezen. Al deze
moeite is ’s avonds trouwens tenietgedaan tijdens de
Koningsnacht borrel.

Dinsdag
Ook dinsdag heb ik voor klokslag 12 uur bijzonder weinig
uitgevoerd. ’s Middags moesten echter de handen uit de
mouwen: er stond een commissievergadering gepland. Na
een enerverend anderhalf uur delibereren over een aaneen-
schakeling van ernstig vertrouwelijke kwesties begon ik weer
aan mijn metrotrip richting huis, waar het neerzetten van een
culinair hoogstandje vandaag voor mijn rekening kwam. Het
werd gnocchi met beukenzwammen, truffel en pastinaak
(opnieuw met rode wijn). ’s Avonds had ik afgesproken met
twee vrienden van de middelbare school en hebben we onder
het genot van een aantal goudgele rakkers de dag afgesloten
met een potje poker. 

25
april

26
april
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Vrijdag
Een groot deel van mijn vrijdag heb ik besteed aan het editten
van de foto’s van Koningsdag. Ook was ik vandaag weer in de
sportschool te vinden om alle Koningsdag-biertjes er af te
sporten. Aan het eind van de middag zette ik koers richting
Schiphol om mijn ouders op te halen na hun vakantie in Italië. 

Donderdag
Gelukkig heb ik niet snel last van een kater, want donderdag
moest ik vroeg uit de veren om een fotoreportage te maken
van Koningsdag in Rotterdam voor NBTC (Nederlands Bureau
voor Toerisme en Congressen). Al gauw fietste ik als razende
reporter door het drukke stadscentrum om een
verscheidenheid aan beelden vast te leggen: van de gezellige
vrijmarkten tot de drukbezochte shows bij de Markthal. Ik heb
de dag afgesloten met wat biertjes bij de Witte Aap. 

27
april

28
april

Weekend
Lang heb ik niet kunnen
genieten van de aanwezigheid
van mijn ouders aangezien ik
deze vakantieweek heb
afgesloten met een weekendje
Maastricht met mijn vriendin.
Het was de eerste keer dat ik
deze stad heb bezocht, en het
was een daverend succes. Het
hoogtepunt was voor mij de
expositie van Ed Templeton in
het Bonnefantenmuseum. Dit is
een Amerikaanse fotograaf,
kunstenaar en een van de meest
invloedrijke skateboarders ooit,
die op een indrukwekkende
wijze de skatecultuur heeft
weten vast te leggen in de
periode tussen 1995 en 2012.

29
/
30
april
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22e lustrum EUR 
Onze Erasmus Universiteit is bijna jarig! Op 8 november 2023 viert de
EUR haar 110e verjaardag, haar 22e lustrum dus! Daarom zal het
academisch jaar van 2023-2024 in het teken staan van veel feestelijk-
heden. Maar hoe zit het eigenlijk met de ontstaansgeschiedenis van
onze eigen universiteit? En hoe komt de EUR aan haar bijzondere naam?

De Erasmus Universiteit begon ooit 110 jaar geleden, in 1913, als een
stichting opgericht op initiatief van een drietal ondernemers, te weten de
heren A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees. Omdat de handel in
Rotterdam in die tijd sterk toenam, ontstond er behoefte aan economisch
goed onderwezen personeel. Daarom werd de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool opgericht, wat daarmee de eerste Nederlandse onderwijs-
instelling was waar economie als zelfstandige wetenschap werd onderwezen. 

De Erasmus Universiteit
Rotterdam
Het Erasmus Medisch
Centrum (MC)
De Erasmusbrug
Het Erasmiaans Gymnasium
Het Erasmus-
uitwisselingsprogramma

Wist je dat er maar liefst 25 zaken
vernoemd zijn naar Desiderius
Erasmus? Van bruggen en ge-
bouwen tot ziekenhuizen en
onderwijsinstellingen. Opvallend
is dat behalve in Rotterdam ook
veel zaken in Brussel naar
Desiderius Erasmus zijn
vernoemd, een stad waar hij maar
gedurende 5 maanden heeft
gewoond. Enkele van de
bekendste vernoem-ingen naar
Erasmus zijn:

De naam Nederlandsche Handels-
Hoogeschool werd in 1939 gewijzigd
tot de Nederlandse Economische
Hogeschool (NEH). Deze naam was tot
1973 in gebruik, want in 1973 werden
de NEH en de Medische Faculteit
Rotterdam samengevoegd en gingen
zij gezamenlijk verder als Erasmus
Universiteit Rotterdam. Deze naam is
bijzonder, want het is de eerste
Nederlandse universiteit die
vernoemd is naar een persoon,
namelijk Desiderius Erasmus
Roterodamus. De enige andere
universiteit in Nederland die is
vernoemd naar een persoon is de
Radboud Universiteit in Nijmegen, die
pas sinds 2004 deze naam draagt.
Waarom de Universiteit in Rotterdam
vernoemd is naar Erasmus? 

12 | 22e Lustrum EUR



Om de 110e verjaardag van de Erasmus Universiteit te vieren, staan er
verschillende feestelijke activiteiten op de planning voor het academisch jaar
2023-2024. Zo wordt het 22e lustrum afgetrapt met de Opening Academisch
Jaar op 4 september in de Laurenskerk in het centrum van de stad. Verder zal
er op de dies van de EUR op 8 november een voor alsnog geheime activiteit
plaatsvinden op campus. Op 9 mei 2024 vindt het enige echte EURvision
song contest plaats in lustrumeditie, waarbij er tijdens de finale twaalf
optredens te zien zijn van studenten die strijden om de winst. En om het
lustrumjaar af te sluiten zal campus Woudestein op 13 juni 2024 tot een
festivalterrein worden omgetoverd, dan vindt namelijk het HeartBeat Festival
plaats. Kortom, de EUR pakt een jaar lang uit vanwege haar 110e verjaardag!

Waarschijnlijk vanwege de grote bekendheid
van Desiderius Erasmus, vroeger en vandaag.
Desiderius Erasmus was een geleerde, priester
en schrijver uit de 15e eeuw, wiens werk
wijdverspreid is. Hij schreef over uiteen-
lopende onderwerpen, zoals onderwijs,
politiek en geloof. Zijn bekendste werk is het
boek ‘Lof der zotheid’, wat een satirisch werk is
waarin de spot wordt gedreven met mens en
maatschappij. Desiderius Erasmus was een
invloedrijk persoon en heeft sterk bijgedragen
aan de bekendheid van de stad Rotterdam.
Het is daarom niet vreemd dat een belangrijk
instituut voor de stad Rotterdam, zoals de
Universiteit, naar hem is vernoemd. 

Elisa van Zelm | 13



nemen, hopelijk zonder een deel over je t-shirt heen te morsen, 
de kans dat je jezelf later op beeld terugziet is namelijk
aanwezig. Op de terugweg van de In Duplo skireis had ik
ruim de tijd om mij te buigen over de belangrijke
vraagstukken van het leven. Hardop filosoferend vroeg ik aan
Mediacommissie-lid Elisa waar het fenomeen Icen vandaan
komt en of er naast mij nog meer studenten zouden zijn die
met deze vraag zitten. Tijd om op onderzoek uit te gaan dus.
Vast een kleine waarschuwing, er waren weinig
wetenschappelijke bronnen beschikbaar over dit onderwerp.

Iemand vraagt of jij even iets voor hem uit de keuken wil halen. Als
goede vriend wil jij dat wel doen. Voordat je echter de keuken bereikt
hebt sta je oog in oog met een fles lichtgrijze drank met een rood/wit
etiket er op: een Ice. Na een diepe zucht - je weet immers hoe laat het
is - pak je de fles en een rietje terwijl het nummer Ice Ice Baby van
Vanilla Ice al op de achtergrond aangezet wordt. Onder toeziend oog   

van alle aanwezigen heb jij de eer om dit frisse drankje tot je te  

Allereerst vroeg ik mij af waarom wij Nederlanders dit spel
spelen, ik betwijfelde of de oorsprong in Europa lag. Op
uitwisseling had ik namelijk met enige verbazing toegekeken
hoe een Duitse vriendin een (kleine) Ice kocht, gewoon voor
de lekker. Toen ik hen uitlegde dat wij deze drankjes voor
elkaar verstoppen, keken ze me vol verbazing aan (en
terecht). Het zal jullie dan ook niet verbazen dat de oorsprong
van het Icen in Amerika ligt. 

Icen is in 2010 ontstaan in Amerika als drankspel, toen onder
de naam Bros Icing Bros. Het verhaal gaat dat studenten van
een fraternity van College of Charleston in South Carolina een
e-mail naar BroBible.com hebben gestuurd met uitleg over
het spel. Het idee is dat je een Ice verstopt en wanneer een
bro deze vindt, hij hem snel moet opdrinken. In Nederland
kennen we alleen de Smirnoff Ice Original, maar in Amerika is
de kleine Smirnoff Ice in veel verschillende fruitsmaken
beschikbaar. 

Icen,
een ijskoude traditie?
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Nadat Icen in korte tijd enorm populair werd in Amerika, heeft het nog
enige tijd geduurd voordat Diageo, het moederbedrijf van Smirnoff, een
uitspraak deed over hun visie op het Icen. Ze bevonden zich in een
dilemma, gezien het bedrijf niet geassocieerd wilde worden met de
toenemende problematiek van binge drinking, maar anderzijds de omzet
van het product flink steeg. Er gaan zelfs theorieën dat Smirnoff Icen zelf 

Het spel is gebaseerd op het idee dat het drinken van een Ice een ‘straf’
is, omdat het gezien werd als pussy drink wat alleen door vrouwen
gedronken werd. Ondanks dat het mij gezien de plek waar Icen is
ontstaan niet verrast, was ik toch wel verbaasd over het achterliggende
gedachtegoed.

bedacht heeft. Een hele tijd na de trend heeft Smirnoff in ieder geval 
nog geprobeerd om het Icen als marketingstunt te gebruiken, 
waarbij je op hun eigen website dozen kon bestellen die er van
de buitenkant nietszeggend uitzien en dan aan de binnenkant -
je raadt het al - een Ice bevatten. 

Hoe het kan dat Icen in het Nederlandse studentenleven

gebruikelijk is, terwijl dit in andere landen minder is, blijft me

een raadsel. Gezien Bros Icing Bros als meme viraal over het net

bestaande internet ging, gok ik dat het via meme kanalen en

zelfs het nieuws - er stonden verschillende artikelen over in de

New York Times - naar Europa is gekomen. Waarom het dan in

sommige Europese landen wel een fenomeen is en in andere

niet komt denk ik doordat onder andere Nederlandse

universiteiten een rijk verenigingsleven en het ontstaan van het

Icen dan ook afkomstig is van studentenverenigingen. Fun fact;

Nederland stond in 2014 in de top 20 van landen waarin het

meeste Smirnoff Ice geconsumeerd werd.

Ik sluit af met toch nog een klein stukje wetenschap. Icen is niet
meer weg te denken uit het Nederlandse studentenleven, een
traditie, zo je wil. Maar traditie kan ook worden uitgevonden, zo
schreven Hobsbawm en Ranger in The Invention of Tradition in
de jaren ‘80. Een bekend voorbeeld is de kerstman, ter aarde
gebracht door multinational CocaCola, maar wisten jullie
bijvoorbeeld ook dat de kilt niet Schots is? Misschien wordt het
dus wel tijd om eens een nieuwe traditie uit te vinden, die niet is
voortgesproten uit groepsdruk of marketing? Misschien dat jij,
lieve lezer, wel iets aardigs kunt introduceren? Ik daag je uit. Icen | 15



Brouwproces

De Gele Kanarie, wellicht ken je het, misschien ook niet. Het is een bar in
Rotterdam waar menig student weleens een biertje nuttigt op het terras.
Maar het is niet zomaar een bar, het is een brouwcafé! Ze brouwen namelijk
ook hun eigen bier op locatie. Met de Mediacommissie mochten wij een
kijkje nemen in de keuken, of nou ja, beter gezegd in de brouwerij. Brouwer
Maaike liet ons de brouwerij zien en vertelde ons hoe het brouwproces van
hun zelfgebouwde biertjes eruitziet. Wij zullen jullie meenemen in het proces
en het verhaal van de Gele Kanarie.

De Gele Kanarie

Wat was jouw laatste biertje dat je dronk?
Waarschijnlijk zal dit niet langer dan een week
geleden zijn, tenzij je natuurlijk geen bier lust. Hoe
dan ook heb je vast wel eens een biertje op, of
zoals ze een biertje in Rotterdam zouden noemen:
een gele kanarie, vandaar de naam van dit
Rotterdamse brouwcafé ;). Maar weet je eigenlijk
wel hoe die goudgele rakker gemaakt wordt?

Voor het brouwen van bier zijn er vier
basisingrediënten nodig: water, mout, gist en hop.
Om 1 liter bier te maken is maar liefst 5 liter water
nodig. ‘Maar wat is mout?’, hoor ik je afvragen.
Mout is gemoute gerst, een moeilijke term voor
ontkiemd en gedroogd graan. De mout bevat
zetmeel en dus suiker, en om bij deze stoffen te
kunnen komen, wordt het mout eerst fijngemalen.
Hierna wordt het mout gemengd met water en
verwarmd om zo de smaken uit het mout te halen.
Het suikerwater (wort genoemd) wat hierdoor
ontstaat wordt daarna van de dikke brei mout
(bostel genaamd) gescheiden, om verder te
worden bewerkt tot uiteindelijk bier. De bostel die
overblijft na dit proces wordt door de Gele
Kanarie naar boeren in de buurt gebracht, die dit
aan de koeien voeren. Die vinden de bostel
heerlijk, het is namelijk een beetje zoetig.
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Na deel één van het proces komen
we vervolgens aan bij het
toevoegen van de smaken aan het
wort. Door het koken van het wort
treedt karamelisatie op, wat smaak
creëert. Ook wordt er hop
toegevoegd, enerzijds om een
beetje bitterheid te creëren, maar
vooral ook om smaak toe te
voegen. Hop is een bloemsoort die
tegenwoordig in allerlei smaken kan
worden gekweekt. Vaak wordt 

gist ook smaak af via de
zogenaamde esters. Deze hebben
vaak een zoet smaakprofiel en lijken
een beetje op de smaak van
bijvoorbeeld bananen, dadels of
rozijnen. Esters zijn vooral sterk
aanwezig bij tripels, terwijl ze bij een
IPA juist wat meer op de achtergrond
treden. De precieze smaak die de
gist afgeeft, hangt af van de soort en
hoeveelheid gist, én van de
temperatuur van het biermengsel.
De meeste bieren worden gegist op
een temperatuur tussen de 18 en 25
graden. Hoe lager de temperatuur,
hoe minder esters de gist afgeeft en
dus hoe subtieler de smaak van het
biertje uiteindelijk wordt. Belangrijk
is dat de gist genoeg ruimte krijgt en
dat het op een aangename
temperatuur zijn werk kan doen. Als
dit niet het geval is, kan de gist vieze
smaken afgeven, zoals kattenpis,
pleister of karton. Tijdens het gisten
wordt de CO2 weggehaald, zodat de
druk op de ketels niet te ver
toeneemt. Al met al duurt het
gistingsproces zo’n 7 tot 14 dagen. 

de hop geïmporteerd uit landen
met een warm en droog klimaat, al
groeit het op sommige plekken ook
wild in Nederland. De gedroogde
hop kan allerlei verschillende
smaken aan het bier afgeven, zoals
kokos, mango, perzik, citroen,
hennep, dennennaalden, en nog
veel meer. En een leuk weetje is dat
de toevoeging van hop aan bier is
ontstaan in de tijd van de VOC in de
17e eeuw. Het bier werd namelijk
verscheept, maar was vaak al
bedorven als de schepen
aankwamen in de haven in Indië.
Men kwam erachter dat het
toevoegen van hop aan bier de
houdbaarheid van het bier
verbeterde, waardoor het zonder te
bederven verscheept kon worden.
Het is dus ook zo dat pas sinds die
tijd het bier echt bitter van smaak
werd. Voor die tijd zat er vaak geen
hop in bier, en was het dus vooral
erg zoet en had het een totaal
andere smaak dan de biertjes
vandaag de dag. 

Nadat de hop is toegevoegd en het
mengsel is doorgekookt, wordt de
wort nogmaals gezeefd in de
zogenaamde ‘whirlpool’ om de
overgebleven resten bostel en de
hop uit het mengsel te filteren.
Vervolgens wordt er gist aan het
mengsel toegevoegd. Deze gist
zorgt uiteindelijk dat de suikers uit
de wort worden omgezet in CO2 en,
niet geheel onbelangrijk, alcohol!
Naast de CO2 en de alcohol geeft de
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kan niet aan al deze vraag voldoen,
daarom wordt een deel van de
productie ook extern geregeld. 

De biertjes die de Gele Kanarie
brouwt, worden binnen 3-5 weken
opgedronken. En aangezien het bier
brouwen ook zo’n 3-5 weken kost,
staat de brouwerij beneden zelden
stil. Brouwer Maaike heeft alle
vrijheid om nieuwe biertjes te
bedenken en recepten uit te
proberen. Tot nu toe zijn al haar
recepten een hit, al blijft het
natuurlijk spannend om te horen wat
het publiek van nieuw gebrouwen
biertjes vindt. 

Aangezien de Gele Kanarie in 2018
is opgericht, is het deze zomer (22
juli) tijd voor een jubileum. Reden
om te proosten dus! Het gerucht
gaat dat er een speciaal
jubileumbiertje wordt gebrouwen.
Hoe dit biertje eruit gaat komen te
zien, blijft echter nog even geheim ;)

Na het gisten wordt er nogmaals
hop aan het bier toegevoegd. Deze
zogenaamde aromatische hop
wordt voor 1 tot 2 dagen aan het
mengsel toegevoegd en geeft het
bier een bloemige smaak. Dit kun je
vooral goed proeven bij IPAs.
Vervolgens begint de laatste stap in
het bierbrouwproces: het lageren.
Tijdens het lageren wordt het bier
koud gezet, zodat alle troebele
delen naar de bodem zakken en het
bier dus helder wordt.

Brouwsels van de Gele Kanarie

Per badge wordt zo’n 260 tot 300
liter bier gebrouwen. Dit staat gelijk
aan ongeveer 20 fusten. Het bier
dat ze in de kelder van de Gele
Kanarie brouwen, wordt zowel
geserveerd in het café aan de
Goudsesingel als het café aan de
Binnenrotte. De biertjes die worden
gebrouwen zijn vaak toegankelijke
biertjes, om een zo groot mogelijk
publiek aan te spreken. Daarnaast
drinken de biertjes makkelijk weg,
zodat je na het eerste biertje nog
steeds zin hebt in een tweede, 

Bovendien krijgt het bier tijdens het
lageren een gebalanceerder
smaakprofiel. Het lageren is een
relatief recente uitvinding. Vroeger
waren de biertjes dan ook veel
troebeler dan vandaag de dag. Tot
slot wordt er nog wat koolzuur aan
het bier toegevoegd en, voilà, het
biertje is klaar om in een fust te
verdwijnen en te worden
geserveerd.

enzovoorts. Dat is natuurlijk goed
voor de business! De Gele Kanarie
heeft momenteel 5-6 verschillende
bieren op tap, waarvan er 3 tot het
vaste assortiment behoren. Onder
hen is de Hoppie Blond het meest
populair. Dit biertje is oorspronkelijk
ontwikkeld in samenwerking met de
meesterbrouwer van Heineken, toen
de Gele Kanarie werd opgericht. De
Hoppie Blond wordt in zo’n 140
cafés en winkels in heel Nederland
aangeboden. De Gele Kanarie zelf 
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Het ongevraagd delen van
wijnkennis is pretentieus

Duplomaat
Dilemma's

Eens 52%

Oneens 48%

Nederland moet het
koningshuis afschaffen

Eens 33%

Oneens 67%

Bitterballen zijn de beste
borrelsnacks

Eens 58%

Oneens 42%

Mijn favoriete wijn is:

Rode wijn 32%

Witte wijn 68%

Ik heb in de Eurekaweek vrienden
voor het leven gemaakt

Ja 53%

Nee 47%

Ik zou ooit op vakantie naar
Panama willen

Ja 81%

Nee 19%
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Proost op Prins Pils
Dit jaar vierde Koning Willem-Alexander zijn tiende verjaardag als koning van
Nederland in Rotterdam. Koningsdag is een zeer geliefde feestdag in
Nederland. Iedereen heeft een vrije dag en in alle steden en dorpen hebben
wel een rommelmarkt of een andere activiteit. De grote favoriet van veel
jongeren mag natuurlijk niet vergeten worden: Festivals. Al die festiviteiten
worden graag gevierd door Nederlanders, maar waar komt Koningsdag
eigenlijk vandaan? En hoe lang kunnen we nog Koningsdag vieren?

Koningsdag heeft een rijke
geschiedenis die teruggaat tot 1885,
toen Koning Willem III de verjaardag
van zijn dochter, Prinses Wilhelmina,
vierde op 31 augustus. Destijds
heette die dag Prinsessedag, maar
toen Wilhelmina koningin werd
veranderde die dag naar
Koninginnedag. Nadat Prinses
Juliana koningin werd in 1948,
verplaatste Koninginnedag naar 30
april. Voor Koningin Beatrix werd de
datum van Koninginnedag niet
veranderd. Zij is namelijk jarig op 31
januari en men vond de kans op
slecht weer te groot in januari. In
2013, na de troonsbestijging van
Koning Willem-Alexander, werd de
naam veranderd naar Koningsdag en
de datum verplaatst naar 27 april, de
verjaardag van de koning zelf.

Koningsdag is synoniem geworden
met vrijmarkten, waar mensen hun
tweedehands goederen verkopen op
straat. Deze vrijmarkten, verspreid
over het hele land,  zijn een
uitgelezen kans voor mensen om hun
zolders op te ruimen en oude spullen
te verkopen.

Het is een drukte van belang, met
straten vol kraampjes en mensen die
op zoek zijn naar koopjes.

Naast de vrijmarkten zijn er in veel
plaatsen in Nederland genoeg andere
activiteiten. Er worden veel
oudhollandse spelletjes gespeeld,
zoals koekhappen en spijkerpoepen.
De straten worden versierd met oranje
en de vlaggen mogen met wimpel
uithangen. Ook de mensen gaan
verkleed in het oranje. Mensen dragen
allerlei oranje kleding en hebben
vlaggetjes op hun wang getekend.

Verder zijn er door het hele land grote
festivals, waar de grootste
Nederlandse artiesten optreden. Op
deze festivals wordt de verjaardag van
de koning gevierd onder het genot
van muziek en een drankje. Dat laatste
is iets waar de koning zelf ook niet vies
van was. In zijn studententijd in Leiden
kreeg de koning de bijnaam ‘Prins
Pils’, vanwege zijn drankgebruik. Op
veel foto’s uit die tijd is Willem-
Alexander ook te vinden met een
biertje in de hand. 
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Onder het volk rees de vraag of hij
wel geschikt was om koning te
worden. Uiteindelijk is het helemaal
goed gekomen met ‘Prins Pils’ en
mag hij nu met recht de pils koning
genoemd worden.

Hoewel veel mensen Koningsdag een
van de leukste feestdagen van het
jaar vinden, is er steeds minder
draagvlak voor het Koningshuis.
Tijdens de corona periode heeft de
koning het zwaar te verduren gehad.
Onder andere door een tripje naar
Griekenland toen de rest van het land
in een lockdown zat. In 2017 had nog
bijna tachtig procent van de
Nederlandse bevolking vertrouwen in
de koning, terwijl het nu nog maar 58
procent van de ondervraagde
mensen een monarchie ziet zitten.
Ook zijn er steeds meer protesten
tegen de monarchie in Nederland.
Echter lijkt het er niet op dat de
monarchie snel afgeschaft gaat
worden. In het parlement is hier geen
meerderheid voor en als deze er wel
zou zijn, zou het lang duren voordat
het koningshuis afgeschaft wordt. 

De koning is namelijk in veel
grondwet bepalingen opgenomen en
dat betekent dat de hele grondwet
aangepast moet worden als de
monarchie afgeschaft wordt en de
koning moet zijn eigen afschaffing
dan goedkeuren met een
handtekening onder de nieuwe
grondwet. Dit kan de koning uiteraard
weigeren, wat grote gevolgen zou
hebben. Maar zelfs als de koning zijn
eigen afschaffing ondertekent is het
niet gelijk gebeurd, want dan moet er
een nieuwe grondwet geschreven
worden. Deze moet dan voldoen aan
de voorwaarden van de EU.

Al met al zullen we de komende jaren
zeker nog wel Koningsdag kunnen
vieren. Prins Pils zal elk jaar op 27
april zijn verjaardag in een andere
stad kunnen vieren en de
Nederlanders kunnen naar festivals en
rommelmarktjes en wie weet kunnen
we over een aantal jaar weer
Koninginnedag vieren als Amalia
plaats neemt op de troon.
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BeDuplo.
BeReal. de app voor een kijkje in het échte leven van een In
Duplo'er. Ja, want menig In Duplo'er maakt er gebruik van. Daarom
hier een klein overzichtje van de leukste, grappigste, schokkendste
en ook saaiste BeReals van In Duplo'ers van de afgelopen periode. 
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Breaking Borders
M I C H E L L E  L A N S  D O E T  V E R S L A G  V A N U I T  B A R C E L O N A

De laatste Breaking Borders van deze
jaargang van de Duplomaat is net wat
anders dan je gewend bent. Dit keer is
het namelijk niet geschreven door een
exchange-student, maar door Michelle,
die een master in het buitenland  doet.
Ze volgt de Master in Global Strategic
Management aan de ESADE Business
School in Barcelona en ze vertelt je er
graag alles over. 

Proost, dat is wel toepasselijk voor mijn stuk, omdat het ondanks alle
verschillen die we hebben iets is wat ons samenbrengt. Na een dag vol met
discussies over hoe leiderschap vormgegeven dient te worden waarin elke
cultuur aan bod komt, komen we samen voor een drankje aan de tafel in het
midden van onze appartementen in Charlottesville of hier in Barcelona bij
onze stamkroeg 4 Latas of op het dakterras van Andrea en Catarina op la
Rambla.

Één jaar, twee masters en
drie continenten. Ik zag dit
en ik was verkocht, als
double degree-er klinkt
twee masters in één na-
tuurlijk als muziek in de
oren. Dit samen met de
mogelijkheid om in drie
continenten te studeren
(uiteindelijk twee door de
gevolgen van COVID-19
in China) heeft mij over-
gehaald.
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De eerste helft van het jaar
studeerde ik in Charlottesville,
Virginia. Mijn klas bestaat uit 29
studenten van 14 nationaliteiten. We
woonden samen op University
Gardens, of “UG” zoals wij het
noemden, afgezonderd van de rest
van de studenten, hadden samen les
en gingen samen uit. Sommigen
noemen het een sekte, andere een
sociaal experiment. Ik weet in ieder
geval dat wij een nieuwe reality hit-
show konden zijn, want ja, wat er
allemaal wel niet kan gebeuren
wanneer een groep internationale
studenten samenleeft. Nee maar
zonder grappen, dit was een van de
meest bijzondere ervaringen die ik
heb opgedaan en het heeft zeker
bijgedragen aan onze hechte band
die we dan in Barcelona konden
voorzetten. 

events gaan altijd samen met de
tailgates, dit houdt in: vroeg
beginnen met drinken in de ochtend
voor het sportevenement. Na de
sportevenementen heb je dan ook
de darties (day parties) bij frat
houses. Maar wat mij het meest is
bijgebleven is dan toch wel het
uiterlijk van de universiteit. De
University of Virginia is de mooiste
universiteit die ik ooit heb gezien,
met grote gebouwen en witte zuilen.

In januari begon ons hoofdstuk in
Barcelona. Een complete 180
graden draai, we zitten niet meer in
een kalm, klein studentendorp in de
VS, maar in een wereldstad in
Europa, vol met musea, coole bars,
kleine lekkere restaurantjes en
fantastische rooftop bars. Het was nu
onze beurt om de Amerikanen
Europa te laten zien. We leven niet 

Het universiteitsleven in de Verenig-
de Staten is compleet anders dan in
Nederland. We hebben een klas van
29 studenten en participatie en
discussies zijn het belangrijkste
onderdeel van een les. Clubs sluiten
om 2:00u en college sports zijn hét
event van het weekend. Deze sport 
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meer afgezonderd van anderen,
maar afgezonderd van elkaar door
heel Barcelona. De uni is niet meer
de mooiste universiteit die ik heb
gezien, maar lijkt meer op het
forensisch instituut in Ypenburg. De
30 minuten wandelen in de
prachtige omgeving is veranderd in
een uur lang pendelen in de
Barcelona metro en nu begint het
nachtleven pas echt om 1.00-2.00u.
Ja, het begin van Barcelona was
voor mij niet even speciaal,
waarschijnlijk ook wel door de lange
lesdagen ;). Maar gelukkig hebben
we vriendschappen opgebouwd die
ons door deze eerste weken hebben
geholpen. Maar wat een luxe
probleem toch, ik woon in
Barcelona, ik bezoek op een
gewone donderdag eventjes de
Sagrada Familia. Een klein tripje
terug naar Nederland voor het
Interfaculty gala, of een weekendje
chillen aan zee, laat me ook weer
beseffen hoe dankbaar ik ben om
mijn winter in een van de zuidelijke
landen door te brengen.

De zware lange schooldagen sluiten
we met z’n allen af in onze
stamkroeg waar we eindelijk weer
kunnen bijpraten onder het genot
van wat wijn. Zo is ook onze traditie
“Wednesday wine” ontstaan waar we
proosten op de halve week. Nu het
weer beter wordt en de temperatuur
stijgt, feesten we op het dakterras bij 

twee medestudenten waar we de
zonsondergang over Barcelona
kunnen bekijken terwijl we genieten
van het samen zijn, dat is nu mijn
dagelijks leven. Al met al, heb ik zo
veel geleerd en zoveel nieuwe
mensen leren kennen en ook al
hebben we veel werk gehad, zou ik
het zeker voor geen andere ervaring
willen inwisselen.
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Check hem hier!

Duplomaat
Podcast

Heb jij de
 
 
 

 al geluisterd? 

Deze aflevering staat in het thema van                              .
In deze aflevering spreken Jesper en Koen met In
Duplo leden  Rogier en Jorn over de toekomst van
cash, de 9 tot 5 mentaliteit en studentenverenigingen.

toekomstvisie
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Buenaaaas! In dit artikel zal ik jullie meenemen naar het prachtige Panama,
de Studiereis locatie van dit jaar. Met dertig In Duplo’ers hebben we een
prachtige reis beleefd, wat we natuurlijk maar al te graag met de rest willen
delen. Ben jij benieuwd wat we allemaal gedaan hebben? Lees dan vooral
verder!

Zondag 7 mei
Zondag was de dag van vertrek! We begonnen de reis al met zijn
allen op Rotterdam Centraal. Gelukkig ging eenmaal op Schiphol
ook alles voorspoedig en hadden we geen vertraging of
geannuleerde vlucht (helaas al eerder voorgekomen in de
geschiedenis van In Duplo ;)). Na een hele lange vlucht was het
eindelijk zo ver: aangekomen in Panama-stad! Met
georganiseerde chaos vertrokken we richting het hostel. We
gingen nog een hapje eten met z'n alle, maar we gingen daarna
direct naar bed want iedereen was gesloopt van de reis.

Maandag 8 mei
De jetlag was goed te merken: iedereen was rond 06:30 uur al
klaarwakker. Iedere ochtend had het hostel heerlijke
pannenkoekjes voor ons gebakken als ontbijt (die je na tien dagen
wel flink zat bent). Tijd voor de eerste activiteit! Een wandeling
door Metropolitana Park. Dit was een pittige wandeling, zeker met
de Panamese temperaturen (blijkbaar zaten we ook in een
hittegolf). Een deel van de groep had zelfs aapjes, een luiaard, een
toekan en een slang gespot! Boven in het park had je een prachtig
uitzicht over de stad.

Na de wandeling gingen we terug naar het hostel en hadden we
even de tijd voor een frisse duik in het zwembad. Vervolgens
gingen we door naar een traditionele lunch samen met een lokaal
advocatenkantoor: Nelson & Ordóñez. We hadden allerlei
verschillende traditionele gerechtjes, wat echt heerlijk was! Met
een gevulde maag gingen we door naar het oude centrum van
Panama-stad: Casco Viejo. ‘s Avonds zijn we naar de hoogste
rooftop bar van de stad gegaan en daarna op tijd naar bed.

Dinsdag 9 mei
Tijd voor het eerste kantoorbezoek van de reis! We gingen langs
bij KPMG, waar we zijn ontvangen door vier partners en de
Nederlandse ambassadeur in Panama. Wij hebben van hen een
lezing gehad over onder andere de belastingstructuur in Panama,
de internationale verhoudingen en de lokale werkcultuur. Het
bezoek werd afgesloten met een lunch.

Reisverslag Panama
Romie's terugblik op de Studiereis naar Panama
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In de middag ging ik met een deel van de groep langs bij een
Nederlands bedrijf: AEGIR Marine. Hier hebben we het gehad over
de werkzaamheden van het bedrijf, maar ook konden we vragen
stellen over hoe het is om als Nederlander in Panama te werken. Na
het bezoek kwamen we weer samen met de andere groep die bij
VT Shipping was langsgegaan en gingen we samen met de twee
bedrijven borrelen. De biertjes en cocktails vlogen in het rond ;). 

‘s Avonds ging ik met een aantal In Duplo’ers eten bij een
rooftopbar in Casco Viejo. Natuurlijk moesten we ook het
nachtleven van Panama gaan ontdekken, dus we zijn deze avond
ook met de hele groep uitgegaan. Dit was heel leuk!

Woensdag 10 mei
Deze dag begonnen we met een bezoek aan de lokale delegatie
van de Verenigde Naties. We hebben het gehad over de cultuur en
de veiligheidsrisico’s in Panama. Ook hebben we een lezing gehad
van een afgevaardigde van de kanaalautoriteit. Dit was heel
toepasselijk, omdat we in de middag naar het Panama-kanaal
gingen!

Eerst gingen we nog naar een plek om te lunchen. Tijdens de
wandeling hiernaartoe mochten we ook kort de eerste tropische
regenbui ervaren. Toen was het tijd om het Panama-kanaal te
bezoeken! We begonnen het bezoek met een film over de
geschiedenis van het kanaal. Daarna konden we nog zien hoe een
schip door het kanaal ging. In de avond ging ik nog met een aantal
In Duplo’ers eten bij de Biergarten in Panama, hier moesten we
natuurlijk wel heengaan!

Donderdag 11 mei
Voordat de groepsactiviteiten vandaag begonnen, wilde ik met een
groepje gaan hiken in de vroege ochtend uurtjes. Vol
enthousiasme stonden we om 05:30 uur voor de ingang van het
park, om erachter te komen dat het pas om 08:00 uur openging. Dit
was natuurlijk een flinke tegenvaller, maar we hebben uiteindelijk
wel nog een prachtige wandeling langs het water kunnen maken.

Vandaag was de laatste dag met een formeel programma. In de
ochtend ging ik met een deel van de groep langs bij het
Nederlandse bedrijf VT Shipping. Na de lezing over de
werkzaamheden van het bedrijf was het tijd voor lunch. We
moesten namelijk door naar het volgende bezoek: de Universidad
Santa María La Antigua. Dit is een lokale private universiteit en hier
hebben we een lezing gehad over de geschiedenis van de relatie
tussen Panama en de Verenigde Staten. In de avond ging ik
gezellig uit eten samen met het bestuur en de Reiscommissie.
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Vrijdag 12 mei
Vandaag moesten we ook weer vroeg op, maar met een leuke reden: we gingen de jungle
in! Om 08:00 uur zijn wij onder begeleiding van oud-kolonel Luis Alfonso Puleio begonnen
aan een 5 uur durende tocht door de jungle, waarbij duidelijk werd dat het de passie van
onze begeleider is om de jungle, de oude koloniale paden die zich daar begeven en de
geschiedenis hiervan te beschermen. Dit was een hele gave ervaring om echt nooit te
vergeten. 

Eenmaal terug in het hostel was iedereen uitgeput, dus het was tijd voor ontspanning! Een
groot deel van de groep besloot daarom om te gaan zwemmen. Na het opfrissen ging ik ‘s
avonds met een groepje naar Casco Viejo. Hier dronken we een lekkere cocktail en gingen
we een hapje eten. Uiteindelijk hebben we ook weer met alle deelnemers een cocktail
gedronken bij een rooftop barretje.

Zaterdag 13 mei
Op dag 7 van de reis gingen we een tripje buiten de stad maken: namelijk naar Valle de
Anton. Hier kon iedereen verschillende activiteiten ondernemen. De busrit duurde maar
liefst twee uur, en we zaten met dertig man in een super klein hobbelig ouderwets busje.
De rit was al een hele ervaring op zich. Maar we waren gelukkig veilig aangekomen! Ik ben
eerst begonnen aan een hike naar de top van een vulkaan. Daarna ben ik naar de waterval
gegaan, want we dachten dat we daar ook konden zwemmen. Dit bleek alleen een beetje
tegen te vallen, dus we besloten om naar een ander riviertje te gaan waar we de rest van
de middag hebben gechild. Uiteindelijk was het weer tijd om naar Panama-Stad te gaan.

Na de busrit gingen we gelijk door om met zijn allen pizza te gaan eten. Hoewel iedereen
ontzettend moe was door de lange dag, was de avond nog niet afgelopen. Het was
zaterdagavond: dus we gingen op stap! We kwamen aan bij de club en hoewel we eerst
dachten dat we waren opgelicht bij de entree, is het uiteindelijk toch een hele leuke avond
geworden met veel Corona’s. 

Zondag 14 mei
Met wat minder uurtjes slaap dan normaal begonnen we de dag. Gelukkig had de Reisco
ingecalculeerd dat we op zaterdag op stap zouden gaan, want vandaag was de stranddag!
We gingen met zijn allen naar Taboga Island. Om op het eiland te komen moesten we
vanaf het vasteland ongeveer 1 uur met de veerboot varen. Het eiland was heel mooi en er
waren veel leuke tentjes voor eten en drinken. Verder hebben we deze dag heerlijk
gechilld op het strand, om bij te komen van alle intensieve dagen. Aan het eind van de dag
gingen we weer terug naar het vasteland met een prachtige terugvaart. Ook deze dag
sloten we af met een gezamenlijk diner, wederom op een rooftop bar in Casco Viejo.
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Maandag 15 mei
De laatste hele dag van de reis was volledig vrije tijd. Daarom ging ik met een deel van de
groep een tour doen naar de Embara (oude inheemse bevolking). We werden ‘s ochtends
vroeg opgehaald door de gids. Het was ongeveer 1,5 uur rijden naar het dorpje. Vanaf dat
dorpje moesten we nog ongeveer 1,5 uur varen om uiteindelijk bij de Embara te komen.
Eenmaal op het water stond ons een leuke verrassing te wachten: een tropische regenbui.
Het regende echt heel hard, wat op die kleine bootjes en het open water best spannend
was. Blijkbaar vonden de gidsen dat ook, want we moesten even aan de kant wachten
totdat de bui over was. Uiteindelijk werd het weer droog en kwamen we aan bij het land en
vanaf toen was het 20 minuutjes lopen naar het “dorpje”. 

Het was heel bijzonder om te zien hoe ze daar leven. We hebben de hele dag doorgebracht
bij een familie en we hebben samen met hen geluncht. Verder hebben we ook nog met de
kinderen gezwommen en gevoetbald. De gids heeft ons ook veel kunnen vertellen over hun
cultuur en levenswijze. Daarna was het weer tijd om richting het hostel te gaan, waar ik nog
snel een pizzaatje heb gegeten en toen lekker naar bed ben gegaan. 

Dinsdag 16 mei
De laatste dag is aangebroken! Na het ontbijt konden we ook gelijk uitchecken. Wel
hadden we overdag nog tijd om de stad in te gaan, want we vlogen pas in de avond. Ik ging
met een groepje naar Casco Viejo om lekker te lunchen en nog de laatste souvenirs te
halen. Het was een leuke afsluiter van de reis! In de middag gingen we richting het
vliegveld. Eenmaal in het vliegtuig kregen we gelijk ons avondeten en daarna heb ik zowat
de hele nachtvlucht kunnen slapen, top dus!

Woensdag 17 mei
We zijn weer terug in Nederland! Tijd om met de trein terug te gaan naar het prachtige
Rotterdam. Het was een geweldige reis om nooit te vergeten, Reisco bedankt!
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Voor het antwoord op deze vraag moeten we ver terug in de tijd, naar zo’n
200 na Chr. De mensen die toen leefden, aten toen de voorloper van de
bitterbal. Zo aten zij gefrituurd vlees van de oerols, samen met water en
brood. Als er over bleef, werd dit met elkaar gemengd, zodat er een ragout
ontstond. 

Decennia later, rond 1568 na Christus, ontstond de échte bitterbal zoals wij
hem nu kennen. De Tachtigjarige Oorlog zorgde ervoor dat Spanjaarden
naar Nederland kwamen. De Spaanse koks moesten het doen met
Nederlandse ingrediënten, wanneer zij tapas maakten. Zij gebruikten het al
bekende ragout recept, en voegden hier ei, bloem en geroosterd brood aan
toe om een dikke korst te creëren. Vervolgens frituurden zij dit in olie,
waardoor de bitterbal ontstond.

De bitterbal heeft zijn naam te danken aan de alcoholische versnapering
‘bittertje’, die een smaakte naar een bitter kruidenextract. De bitterbal werd
vaak in combinatie met deze drank gegeten, waardoor hij ernaar is
vernoemd. 

De snack is ondertussen zo belangrijk voor de Nederlandse cultuur, dat hij is
toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

De bitterbal
De bitterbal, misschien wel het meest gewilde borrelhapje van de bruine
fruitschaal. Er zijn maar weinig mensen die deze snack kunnen weerstaan
wanneer die op een kringverjaardag, het terras of in de sportkantine
geserveerd wordt. Het hapje is zelfs zo bekend dat hij tot in Spanje te halen is
(al is dit alleen bij typisch Hollandse ketens). 

Maar wat is de geschiedenis van deze wijd bekende bitterbal?

Op de In Duplo borrels
genieten we ook vaak genoeg

van bitterballen! ;)

32 | De Bitterbal



BEREIDEN:
Week de gelatine in water en zeef het vlees uit de
runderbouillon. Snijd het vlees indien nodig in
kleinere stukken, vang de bouillon op. Smelt boter
en voeg bloem toe, laat dit al roerende garen.

Als de bloem verkleurt, is het mengsel klaar. Voeg
dan de bouillon in 3 delen toe. Breng al roerende
aan de kook en wacht tot er een dikke, gladde saus
ontstaat. 

Voeg het vlees, de peterselie, mosterd en slagroom
toe en roer het door de saus en haal het mengsel
van het vuur. Knijp vervolgens de gelatineblaadjes
uit en roer ze door het mengsel. De ragout is nu af.

Giet de ragout in een schaaltje en bekleed deze met
vershoudfolie. Koel de ragout af door hem enkele
uren in de koelkast te laten opstijven.

Haal hem vervolgens uit de koelkast en snijd hem in
18 gelijke stukjes. Door olijfolie op je handen te
doen kan je de stukjes gemakkelijk tot balletjes
rollen.

Maak één diep bord gereed met de losgeklopte
eieren en een ander diep bord met paneermeel.
Verhit ondertussen de frituurpan tot 180 graden
celcius.

Rol alle balletjes door de paneermeel, dan het ei,
paneermeel, ei en eindig weer met paneermeel. 
Bak de bitterballen 3,5 tot 4 minuten goudbruin en
krokant en serveer ze gelijk met eventueel een
beetje mosterd.

BITTERBALLEN
H E T  R E C E P T

INGREDIENTEN
VOOR DE RAGOUT:

350 ml runderbouillon

(met minstens 20%

vlees)

2 gelatineblaadjes

80 gram ongezouten

roomboter

80 gram bloem

fijngesneden

peterselie

2 tl mosterd

75 ml ongeklopte

slagroom

VOOR HET PANEREN:

olijfolie

2-3 eieren (M)
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Wijnkaart
 Europa

Bourgogne

Bordeaux

Mosel

Rioja

Piemonte
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Spoedcursus Europese Wijnen
Heb jij ook altijd al eens willen meepraten wanneer je vader zijn
wijnkennis etaleert? Dan is dit je kans! In dit artikel krijg jij een
spoedcursus in wijn. Vijf vooraanstaande Europese wijnregio’s komen
aan bod. Aan de hand van deze populaire Europese wijnen leer je alles
over verschillende druivensoorten, wijnregio’s en smaakprofielen, zodat
jij straks haarfijn kan uitleggen wat het verschil is tussen een Merlot en
een Riesling, en waarom jij toch liever een grand cru hebt dan een
premier cru. Allicht niet genoeg om jezelf een werkelijke wijnkenner te
noemen, maar absoluut een mooie basis om je vrienden van hun stoel te
blazen tijdens het volgende diner! 

Italië: niet alleen het land van de pizza, pasta en gelato, maar ook een
land van wijn! Naast de wereldberoemde prosecco heeft Italië vele
wijnregio’s. Van Piemonte in het Noorden tot Sicilië in het Zuiden. 

ITALIË

Piëmonte is een regio in het noordwesten van Italië en een populaire
wijnregio. Het gebied kent een grote verscheidenheid aan wijnen, zowel
wit als rood. Eén van de bekendste wijnen uit het gebied is afkomstig uit
het dorpje Barolo. Dit is een krachtige rode wijn die gemaakt is van de
Nebbiolo-druif. Voor de echte liefhebbers is er de Barolo Riserva: deze
Barolo heeft minimaal vier jaar gerijpt, waarvan ten minste drie jaar op
vat.

Piemonte

Nebbiolo

Blauwe druivensoort die enkel in het noordwesten
van Italië wordt geteeld. Bij uitstek geschikt voor
een Barolowijn. Smaakprofiel: krachtig, met aardse
aroma’s. Lekker bij stevige vleesgerechten of een
truffelrisotto. 
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Frankrijk is natuurlijk hét wijnland bij uitstek. Veel van de meest bekende
wijnen ter wereld worden in Frankrijk geproduceerd. Het niveau van
Franse wijnen wordt vaak aangeduid aan de hand van een status (de
zogenaamde ‘cru’). Deze is gebaseerd op de kwaliteit van de wijn of de
wijngaard. Bovendien is deze status niet uniform en verschilt de
betekenis van het kwaliteitslabel per wijnregio. Voor de bourgogneregio
zijn de premier cru en de grand cru het meest bekend, waarbij de grand
cru duurder is en als beter wordt beschouwd. 

FRANKRIJK

Ten zuidoosten van Parijs ligt de Bourgogne. De inwoners van deze
regio zijn echte bourgondiërs en de regio staat bekend om haar
vooraanstaande delicatessen en wijnen. Vanwege het sterk continentale
klimaat, worden slechts een paar druivensoorten aangeplant. De meest
bekende zijn de witte Chardonnay-druif en de blauwe Pinot Noir-druif.
Kenmerkend aan bourgognewijnen is dat ze vaak slechts uit één
druivensoort worden gemaakt, in tegenstelling tot de bordeauxwijnen,
die vaak worden gemaakt van verschillende druivenrassen. 

Bourgogne

Chardonnay
Witte druivensoort uit de Bourgogne, bij uitstek
geschikt voor witte wijnen. Smaakprofiel: vol en
zacht. Lekker bij kip of zalm.

Pinot Noir
Rode druivensoort, zeer geschikt voor rode wijnen.
Smaakprofiel: licht en fris. Lekker bij  gevogelte.
Dezelfde druivensoort wordt ook veel in Duitsland
geteeld, onder de naam Spätburgunder

De bordeauxregio is misschien wel de bekendste wijnregio ter wereld
als het gaat om rode wijn. Vanwege het warme zeeklimaat hebben
bordeauxwijnen vaak een subtiel en zacht karakter. In tegenstelling tot
de Bourgogne, groeit er een groot aantal druivensoorten in Bordeaux.
De verhouding waarin deze worden gecombineerd in één wijn, is
bepalend voor het smaakkarakter. 

Bordeaux

Merlot

Rode druivensoort uit Bordeaux, vaak gebruikt
voor rode wijn in combinatie met de Cabernet
Sauvignon en/of de Cabernet Franc. Smaakprofiel:
zacht en soepel. Lekker als tafelwijn of bij vlees.
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Cabernet
Sauvignon 

Rode druivensoort uit Bordeaux, vaak gebruikt
voor rode wijn in combinatie met de Merlot en/of
de Cabernet Franc. Smaakprofiel: stevig, lichtzuur
en met relatief veel tannine. Lekker bij
grilgerechten of rood vlees.

Sauvignon
Blanc 

Witte druivensoort uit Bordeaux, vaak gebruikt
voor witte bordeauxwijnen in combinatie met de
sémillondruif. Smaakprofiel: fris, droog en
lichtzuur. Lekker bij groente of mosselen.

Hoewel niet iedereen direct aan Duitsland denkt bij het woord ‘wijn’, is
Duitsland absoluut één van de klassieke wijnlanden. Rheinhessen, Pfalz
en Mosel zijn bekende Duitse wijnstreken.

DUITSLAND

Mosel, of in het Nederlands Moezel, is een klassieke wijnregio in
Duitsland, vernoemd naar de belangrijkste rivier die door het gebied
stroomt. In het gebied staat bekend om haar steile wijngaarden, waar
voornamelijk witte druiven geteeld worden. De bekendste witte druif uit
de regio is de Riesling.

Mosel

Riesling
Witte druivensoort uit de Moezel, bij uitstek
geschikt voor witte (bewaar)wijnen. Smaakprofiel:
erg gevarieerd, uiteenlopend van fris en fruitig tot
zeer zoet. 

SPANJE
Rioja (fonetisch: Rioggha) is van oudsher één van de bekendste
wijnregio’s uit Spanje, bekend om haar uitgesproken rode wijn. De
meest gebruikte druivensoort voor de rode wijnen is de Tempranillo,
vaak in combinatie met de Granacha en/of de Mazuelo.

Rioja

Tempranillo
Rode druivensoort uit Rioja, bij uitstek geschikt
voor rode riojawijnen. Smaakprofiel: zacht en
fruitig. Lekker als tafelwijn of bij vlees en stevigere
(groente)gerechten.
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Waarde In Duplo’er, waarde lezer van deze Duplomaat,

Het is mij een genoegen om de Eurekaweekcommissie te introduceren. Wij,
Rick Vuijk (B), Robin Croes (V), Evelien Fluitsma en Michelle te Hennepe,
vormen de eerste EW-co in de geschiedenis van In Duplo. Deze nieuwe
commissie is belast met het organiseren van de Eurekaweekactiviteiten van In
Duplo en het coördineren van een optimale Eurekaweek-experience voor de
eerstejaars In Duplo’ers. 

De Eurekaweek vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 augustus. Op 21
augustus zal de openingsceremonie plaatsvinden waarbij alle verenigingen
worden voorgesteld aan de kersverse nieuwe studenten. Vervolgens zal er een
eat & great zijn met het Eurekaweekgroepje en maken de studenten kennis
met de stad middels een city game. ’s Avonds is dan het grote openingsfeest.
Op 22 augustus, de dinsdag, begint de dag met het jaarlijkse In Duplo ontbijt.
Hierbij ontmoeten de nieuwe eerstejaars In Duplo’ers de vereniging en elkaar
onder het genot van een luxe ontbijt. Een mooie start en goede bodem voor
de rest van de dag. Op deze dag vindt namelijk ook de campusdag plaats.
Hierbij verandert de gehele campus in een Binnenrotte-markt look-a-like.
Echter, de verdacht goedkope groenten maken hier plaats voor massa’s
studenten die de eerstejaars wijs proberen te maken dat hun vereniging toch
echt de leukste is. ’s Avonds zal de altijd gezellige cantus plaatsvinden. Tevens
de reden dat iedereen de rest van de week als Mark Baanders klinkt.

Woensdag 23 augustus vangt aan met sports & play. Tegelijkertijd vindt op de
campus de Master Day plaats voor de masterstudenten. Hier krijgen eerstejaars
masterstudenten informatie over hun studie en carrière mogelijkheden. Er zijn
workshops, sprekers en netwerkmogelijkheden. ’s Avonds vindt het Interfaculty
feest plaats, waarbij niet alleen leden van In Duplo welkom zijn, maar ook van
FAECTOR, BNR, Cedo Nulli, MAEUR en SHARE. De laatste dag, donderdag 24
augustus, staat in het teken van het festival en de Night of the Songs. Het einde
van de Eurekaweek wordt groots gevierd met overdag een festival in het
zonnetje en ’s avonds een meezingfestival. De Eurekaweek is elk jaar weer een
prachtige start van het academisch jaar. Je zal vast nog mooie herinneringen
hebben aan jouw Eurekaweek (mits je niet met studeren begon in een
coronajaar…). Ook dit jaar kan je als niet-eerstejaars deze feestweek
(her)beleven. Meld je voor 11 juni aan als gids en draag bij aan het realiseren
van een geweldige feestweek voor nieuwe In Duplo’ers en jezelf!

Voorgesteld: De Eurekaweekcommissie
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Lieve lezer,

De derde editie van de Duplomaat 2023 is een feit! Tevens is dit al onze
vijfde en helaas de laatste editie van het collegejaar 2022-2023. Wat is ons
commissiejaar ontzettend snel voorbij gevlogen. Verder hebben wij in de
tussentijd een nieuwe podcast opgenomen die terug te luisteren is op
Spotify. Het is een interessante discussie tussen Jesper en Koen van de
mediacommissie en In Duplo leden Rogier Fransen en Jorn Bouma.
Daarnaast zullen wij binnenkort onze laatste podcast van het jaar uploaden,
hier zal je nog even op moeten wachten, maar belooft erg leuk te zijn!

Deze editie stond in het teken van proost, maar daarnaast kwamen onze
vaste rubrieken ook weer terug! Zo hebben jullie kunnen lezen over Michelle
Lans haar exchange in Barcelona en Romie’s reisverslag van Panama.
Daarnaast waren ook de rubrieken BeDuplo. en Duplomaat Dilemma’s weer
te vinden in deze editie. Ook hebben we kennisgemaakt met een nieuwe
commissie: de Eurekaweekcommissie. Verder heeft Tom Knol over zijn week
verteld en heeft Rembrandt F&O een bedrijfsspecial geschreven. Vera
Nuijens heeft ons onderwezen wat ‘icen’ inhoudt en waar dit vandaan komt.
Daarnaast zijn wij met een deel van de commissie naar de Gele Kanarie
geweest om daar veldwerk te doen. Ook hebben jullie kunnen lezen over
verschillende onderwerpen met betrekking tot onder andere alcohol en
borrelhapjes, maar ook kwam de koning weer aan bod. Hopelijk weten jullie
nu meer over wijn en champagne (en het verschil ertussen) of hoe de
bitterbal ontstaan is en hoe je deze thuis zelf maakt. 

Met deze artikelen hebben we geproost op ons mooie jaar als
mediacommissie samen. Wij hebben er enorm van genoten en jullie hopelijk
ook! Wij vonden het in ieder geval weer een leuke editie om te maken en we
hebben er wederom veel van geleerd. Bedankt voor het lezen van deze
laatste editie van De Duplomaat.
Mediaco peace out.

Veel liefs, 
De Mediacommissie 2022-2023

Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie

Nawoord
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CHEERS! PROST! SKÅL! CIN CIN! SALUD! SANTÉ! SEREFE! 
- PROOST


